
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag  7 september 2025 om 17:00 in de Nieuwe Kerk. 

Voorganger: ds. J.W. Sparreboom 

 

Zingen: Op Toonhoogte 7 (De Heer is mijn Herder) 

1 De Heer is mijn Herder! 

'k Heb al wat mij lust 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens  

aan waat'ren der rust. 

 

4 De Heer is mijn Herder! 

In 't hart der woestijn 

verkwikken en laven 

zijn hemelse gaven 

Hij wil mij versterken 

met brood en met wijn. 

 

5 De Heer is mijn Herder! 

Hem blijf ik gewijd! 

'k Zal immer verkeren 

in 't huis mijnes Heeren: 

zo kroont met haar zegen 

zijn liefde m' altijd. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 86 (Oude Berijming) 

6 Leer mij naar Uw wil te handlen, 

'k Zal dan in Uw waarheid wandlen 

Neig mijn hart, en voeg het saam, 

Tot de vrees van Uwen Naam. 

HEER, mijn God, ik zal U loven, 

Heffen 't ganse hart naar boven 

'k Zal Uw Naam en majesteit 

eren tot in eeuwigheid. 

 

Viering Heilig Avondmaal 

 

Schriftlezing: Markus 1 vers 16 - 18  



16 En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee 

werpen, want zij waren vissers. 
17 En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. 
18 En zij lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. 

 

Zingen: Psalm 119 (Oude Berijming) 

53 Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, 

Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. 

Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 

Bevestigen, in al mijn levensjaren, 

Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 

Door Uw gena bestendig zal bewaren. 

 

Schriftlezing: Psalmen 103 vers 1 - 5 Loflied op Gods genade 
1 Een psalm van David. 

 

Loof de HEERE, mijn ziel, 

en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. 
2 Loof de HEERE, mijn ziel, 

en vergeet niet een van Zijn weldaden. 

 
3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, 

Die al uw ziekten geneest, 
4 Die uw leven verlost van het verderf, 

Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, 
5 Die uw mond verzadigt met het goede, 

uw jeugd vernieuwt als die van een arend. 

 

Schriftlezing: Psalmen 103 vers 20 - 22  

 
20 Loof de HEERE, u, Zijn engelen, 

sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, 

gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt. 
21 Loof de HEERE, al Zijn legermachten, 

dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen. 
22 Loof de HEERE, al Zijn werken, 

op alle plaatsen van Zijn heerschappij. 

 

Loof de HEERE, mijn ziel! 

 

Geloofsbelijdenis  

 

Gebed om de opening van het Woord 

 



Schriftlezing: Numeri 9 vers 15 - 23 De wolk- en vuurkolom boven de tabernakel 
15 Op de dag dat de tabernakel werd opgebouwd, bedekte de wolk de tabernakel, de tent van de 

getuigenis; en 's avonds was hij op de tabernakel als een verschijning van vuur, tot de volgende morgen. 
16 Zo was het voortdurend: de wolk bedekte hem en 's nachts was hij als een verschijning van vuur. 
17 Maar als de wolk opgeheven werd van boven de tent, braken de Israëlieten daarna op; en op de plaats 

waar de wolk bleef rusten, daar sloegen de Israëlieten hun kamp op. 
18 Op het bevel van de HEERE braken de Israëlieten op, en op het bevel van de HEERE sloegen zij hun 

kamp op. Alle dagen waarop de wolk op de tabernakel bleef rusten, bleven zij in hun kamp. 
19 Als de wolk vele dagen boven de tabernakel bleef staan, namen de Israëlieten de voorschriften van de 

HEERE in acht en braken zij niet op. 
20 Als het gebeurde dat de wolk maar weinig dagen op de tabernakel was, bleven zij op het bevel van de 

HEERE in hun kamp, en op het bevel van de HEERE braken zij op. 
21 En als het gebeurde dat de wolk er vanaf de avond tot de volgende morgen was, wanneer de wolk 's 

morgens opgeheven werd, dan braken zij op; overdag of 's nachts, als de wolk opgeheven werd, braken 

zij op. 
22 Of als de wolk twee dagen of een maand, of vele dagen lang op de tabernakel bleef rusten, bleven de 

Israëlieten in hun kamp en braken zij niet op; maar als hij opgeheven werd, braken zij op. 
23 Op het bevel van de HEERE sloegen zij hun kamp op en op het bevel van de HEERE braken zij op. Zij 

namen de voorschriften van de HEERE in acht, op het bevel van de HEERE, door de dienst van Mozes. 

 

Zingen: Op Toonhoogte 189 (Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam) 

1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn.' 

 

2 Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, 

U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

4 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn.' 

 

5 O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden 

van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

6 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn.' ) 2x 

  

Prediking 

 

 

 

 

 



Zingen: Op Toonhoogte 276 (Heer, wijs mij uw weg) 

1 Heer, wijs mij Uw weg 

en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg 

slechts in U richting vindt. 

Als mij de moed ontbreekt 

om door te gaan, 

troost mij dan liefdevol 

en moedig mij weer aan. 

 

2 Heer, leer mij Uw weg, 

die zuiver is en goed. 

Uw Woord is onderweg 

als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, 

het donker is, 

leid mij dan op uw weg, 

de weg die eeuwig is. 

 

3 Heer, leer mij uw wil 

aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil 

U vertrouwt, vrede vindt. 

Als mij de wil ontbreekt 

uw weg te gaan, 

spreek door uw Woord en Geest 

mijn hart en leven aan. 

 

4 Heer, toon mij uw plan 

maak door uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan 

en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, 

de hoop opgeef, 

toon mij dat Christus ) 2x 

heel mijn weg gelopen heeft. ) 

  

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 107 (Oude Berijming) 

22 Wie wijs is, merk' die dingen 

En geev' verstandig acht 

Op 's HEEREN handelingen, 

Zo vol van gunst als macht! 

 

Zegen 

 

 


